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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF #59 – DECEMBER 2023 

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze 
stichting. Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het 
jaar. Het jaar is omgevlogen. Graag praten wij u weer bij 
over de situatie in het kindcentrum. 

DE KINDEREN 

Met de kinderen en hun verzorgers gaat het over het 
algemeen heel goed. Daar zijn we dankbaar voor. 
Wekelijks ontvangt het kindcentrum ook de verzorgsters 
bij wie de kleinste kinderen in huis geplaatst zijn Dit 
hadden we gedaan uit veiligheidsoverwegingen. De 
verzorgsters nemen de kleintjes dan natuurlijk mee. We 
wisselen onderling uit hoe het met de kinderen gaat. 
Ook bemoedigen we elkaar. 

 

ZIEKENHUIS 

Op dit moment is Boaz, een jongetje van één jaar, 
opgenomen in het ziekenhuis. In een Burkinees 
ziekenhuis is er geen verplegend personeel. Daarom blijft 
zijn verzorgster bij hem zolang hij daar behandeld wordt. 
Het leek even wat beter te gaan met hem, maar hij heeft 
helaas nog steeds veel buikpijn. We hopen dat hij gauw 
zal opknappen. 

 

OOGSTTIJD 

Na drie maanden hard werken op het nieuwe terrein is 
de tijd aangebroken waarin we kunnen oogsten. 
Ondanks de vertraging die we opliepen doordat het 
ploegen zo moeizaam verliep, is de oogst goed. De 
kinderen hebben hun eigen pinda's en bonen kunnen 
oogsten. Ze zijn er heel trots op om te kunnen eten wat 
ze zelf hebben gezaaid.  

 

De bladeren van de pindaplanten en de schillen van de 
bonen zullen we gebruiken als voer voor de dieren. 
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OP SCHOOL 

Sommige schoolvakken vinden de kinderen heel leuk. 
Zoals sport… Ze genieten daarvan en halen goede cijfers. 
Andere vakken vinden ze maar lastig. Zoals wiskunde, en 
ook de nieuwe vakken natuurkunde en scheikunde, die 
op het lyceum gegeven worden. Deze vakken zijn echt 
een uitdaging voor hen. We hebben nu iemand op het 
oog die de oudere kinderen daarin wellicht bijles kan 
gaan geven. 

 

ONTWIKKELINGEN 

Zoals gezegd verblijven de jongste kinderen thuis bij hun 
verzorgers. De verzorgers lijken daar erg mee in hun 
nopjes. De kinderen voelen voor hen meer eigen. Als het 
ware meer als familie. Ook merken we dat de kinderen 
zich in de gastgezinnen goed ontwikkelen. In de 
kleinschaliger setting ervaren ze meer genegenheid. En 
ze ontvangen er goede zorg en voldoende aandacht. 

In het verlengde hiervan denken we na over de 
toekomst. Nu realisatie van het kinderdorp op korte 
termijn lastig lijkt te worden vanwege de zorgelijke 
veiligheidssituatie kunnen we misschien in deze richting 
denken: Als we van de overheid toestemming krijgen om 
van de gastgezinnen pleeggezinnen te maken, zijn de 
kinderen verzekerd van een plekje in een familie.  

In zo’n situatie zouden de pleeggezinnen in een soort 
samenwerkingsverband met het kindcentrum functio-
neren. Daarbij blijft ondersteuning vanuit het centrum 
nodig om te borgen dat de kinderen voorzien blijven van 
voldoende eten en medische zorg. En dat ze later ook 
naar school kunnen. Verder zouden we dan vanuit het 
kindcentrum de pleegfamilies kunnen trainen. 

Zo ver zijn we evenwel nog lang niet. Verder blijkt het 
moeilijk om ook voor de oudere kinderen zo’n plek te 
vinden. In ieder geval zullen we ons blijven inspannen 

om het beste te zoeken voor de kinderen. Zowel voor de 
huidige kinderen in het kindcentrum als voor de nieuwe 
kinderen die bij ons worden gebracht.  

 

TEN SLOTTE 

In het kindcentrum leven we toe naar het Kerstfeest. We 
hopen dit met alle kinderen samen te vieren. Verder zal 
één van onze verzorgsters vlak voor kerst trouwen. Ook 
daar zien we naar uit.  

Namens alle kinderen en hun verzorgers danken we u 
hartelijk voor uw trouwe steun in het afgelopen jaar. En 
we wensen u allen 
gezegende kerstdagen toe. 

DANKEN EN BIDDEN 

 We zijn dankbaar dat 
het met de kinderen 
relatief goed gaat.  

 We zijn dankbaar dat 
er ook dit jaar weer 
genoeg middelen waren om in het levensonderhoud 
van de kinderen te voorzien. 

 Wilt u meebidden om wijsheid in het nadenken over 
de toekomst van het kindcentrum? Zodat we de 
juiste wegen bewandelen om de kwetsbare kinderen 
te kunnen opvangen en ondersteunen. 

 Bidt u met ons mee om Gods blijvende bescherming 
voor de kinderen en hun verzorgers in de 
onverminderd onveilige situatie in Burkina Faso? 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN STEUN 
DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Burkina Faso.  
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